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Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied – We zingen staande Lied 275 vers 1,2 en 3 

 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger Onze hulp is de naam van de Heer,                                                              

Allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,                                                               

V  die trouw blijft voor eeuwig,                                                                                        

A  DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.              

V Genade zij ons en vrede, van God onze Vader 

door Christus Jezus onze Heer. 

A   AMEN. 

 



 

Intochtslied vervolg – Lied 275 vers 4 en 5 

 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 
 
 
De gemeente gaat zitten. 

 

Drempelgebed 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden  

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

Gebed om ontferming 
Tijdens het gebed zingen we (3x) telkens het Kyrie eleison van Lied 301e. 

 

 

Loflied – Lied 654 vers 5 en 6 



 

 

6 Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

 

 

Inleiding op de lezingen en op de overdenking 

 

Gezongen gebed bij de opening van de Schriften – Lied 317  

 



 

 

2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

3 Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

De eerste Schriftlezing is uit Deuteronomium 30: 15–20 

 

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 

tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de 

geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, 

door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn 

geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven 

blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u 

zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u Hem de 

rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden 

neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u 

op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant 



 

van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang 

leven beschoren zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen 

op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 

vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 

nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te 

gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven 

wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob 

onder ede heeft beloofd.’ 

 

We zingen Lied 316 

 

 

2 Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 



 

3 Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

4 Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

De tweede Schriftlezing is uit Lucas 14: 25-33 

 

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot 

hen en zei: ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en 

moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn 

eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en 

achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. 

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de 

kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 

Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, 

zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon 

te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” En welke koning die 

eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet 

eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan 

optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem 

oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen 

nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de 

voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie 

geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 

 

We zingen Lied 313 vers 1, 2 en 5 



 

 

2     5 

God opent hart en oren,  O Gij die wilt ontmoeten 

opdat wij in geloof   wie vragen naar uw wil, 

zijn roepstem zouden horen, zie hoe wij aan uw voeten 

voor and´re stemmen doof.  zitten en luist´ren stil. 

Gods woord gordt mensen aan, Geef dat tot U, o Heer, 

om zonder te versagen  ’t woord van uw welbehagen 

het smalle pad te gaan  niet ledig wederkeer’, 

en stil het kruis te dragen  maar dat het vrucht mag dragen, 

achter hun Heiland aan.  uw grote naam ter eer. 

 

 

Overdenking – ‘Hoe ver kan of wil ik gaan?’ 

 

We zingen Lied 845 



 

 
2 Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3 Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 



 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

Dankgebed - voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
De voorbeden worden door de gemeente zingend beantwoord met Lied 368g 

 

 
 

 

 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst, aankondiging van 

de collecte en inzameling van de gaven 

 

Slotlied – Lied 657 vers 1 en 4 

 



 

 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

 

Zegentekst, gevolgd door het gezongen gebed ‘Heer maak mij 

werktuig van Uw Vrede’. 

Op de melodie van Psalm 140. 

 

1 Heer, maak mij werktuig van uw vrede;  

waar haat is dat ik liefde ben.   

Waar schuld is, dat ik zal vergeven,   

bij tweedracht dat ik eenheid breng.     

 

2 Laat mij bij dwaling waarheid spreken,  

bij twijfel woorden van geloof.  

Waar wanhoop is de hoop aansteken,  

en licht waar duister leven dooft.       

 

3 Doe bij verdriet mij woorden vinden,  

die vreugde geven in de nood.                                                                                                                      

Laat naasten mogen ondervinden,   

dat ik wil komen met uw troost.                                                                                                                             

 

4 Niet dat men eerst mij moet begrijpen,   

maar dat ik anderen begrijp.     

Niet dat ik eerst geliefd wil worden, 

maar naasten graag mijn liefde reik.   

 



 

5 Want, Heer, wie geeft, die zal ontvangen;   

wie zich vergeet, krijgt vindenstijd.                                                                                                                                  

En wie vergeeft, ontmoet genade.  

Wie sterft, die leeft in eeuwigheid. 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Edukans. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volgende diensten 
 

* Zondag 14 september om 10.00 uur in Wognum. 

Startzondag 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

In deze dienst is ook de (her)bevestiging van ambtsdragers.  

De 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij verleent haar muzikale 

medewerking aan deze dienst. 

Er is kindernevendienst K!ND. 

De diaconale collecte is bestemd voor ons jaardoel De Bloeituin. 
 

* Zondag 21 september om 10.00 uur in Sijbekarspel. 

Voorganger is pastor Esther Jeunink. 

De diaconale collecte is bestemd voor het Straatpastoraat Hoorn 

e.o. 
 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de maand september 
om 10.00 uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar 
wél ‘s avonds om 19.00 uur herhaald. 

 

 

 

Kom in beweging voor De Bloeituin 
 

Op zondag 21 september gaan we wandelen voor ons jaardoel.  

Doet u mee?  
 

Meld u dan aan bij Lammy 0229-271290 of mail naar 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  

U kunt ook een van ons aanschieten bij de 

koffie na de dienst. Vergeet niet uw 

telefoonnummer erbij te vermelden! 
 

Aanmelden kan t/m vrijdag 19 september. 

Deelname €6,50. 
 

De wandeling in het gebied Dwaalpark/De Hulk in Hoorn duurt 

ongeveer een uur.  

We verzamelen vanaf 14.00 uur op de parkeerplaats De Hulk aan de 

Zesstedenweg.  

We sluiten af – voor wie dat wil - met  koffie of thee bij restaurant  

‘De Overkant’. 
 

Tot ziens op 21 september - [reservedatum 28 september] 



 

CD-presentatie en orgelbespeling historisch orgel in 
Wognum  
  

  

Liefhebbers van muziek kunnen hun hart ophalen: op 

zaterdagavond 27 september vindt er in de kerk van Wognum een 

bijzondere muzikale avond plaats.  

Organist Dick Koomans presenteert dan zijn nieuwe CD, getiteld  

̒Metamorfose’ die volledig gewijd is aan het karakteristieke orgel van 

deze kerk.   

  

De avond begint om 20:00 uur en de 

inloop en ontvangst met koffie is 

vanaf 19:30 uur. Er zal deze avond 

muziek worden gespeeld die ook op 

de CD te horen is.  

De CD vormt een klankdocument 

van hoe het orgel er nu bij staat, 

maar biedt ook een knipoog naar de 

muzikale transformatie die het te 

wachten staat. Deze avond geeft 

namelijk ook een inkijkje in de 

toekomst van dit instrument.  

 

De CD-presentatie en orgelbespeling vormen het startpunt van de 

kortgeleden opgerichte Stichting Mitterreither orgel Wognum.  

 

Er zal een toelichting worden gegeven op de plannen om het 

historische orgel uit te breiden met een ‘vrij pedaal’.  

 

U bent van harte welkom! 


